
https://www.marleenanker.be/ & www.karencoacht.be 

 
 

Beeldspraak 
Kunstige workshop 

 
 

Marleen Auman (°1967) schrijft sinds 2016 gedichten onder het pseudoniem ‘anker’. 
Haar gedichten ontstaan vanuit een waarnemen van het leven, vanuit een stilstaan bij gedachten 
en gevoelens en vanuit een zoeken naar wat ECHT betekenis geeft. De gedichten zijn als een anker 
voor haar: ze bieden haar houvast in het dagelijkse Leven.  
 
Ze schrijft Leven met een grote ‘L’, omdat ze houdt van bomen en bloemen, dansen en zingen, de 
natuur en mooie dingen. Ze houdt van authenticiteit in contact met mensen. Dit leerde ze ook van 
thuis uit als jongste van zes, een molenaars- en boerendochter, verbonden met de natuur. Ze 
houdt van mensen en hun verhalen, van in stilte iets waarnemen en er een gedicht van maken. 
Haar gedichten zijn doorspekt met eenvoud en altijd met een filosofische toets.  
 
 

een dichter komt dichterbij 
het gaat niet om het ik 

het gaat om WIJ 
- anker - 

 

 Programma  
 

19u15   Ontvangst & welkom 
19u30  Beeldspraak: een speelse ontmoeting tussen woord & beeld in een verbindende 
dialoog tussen dichteres en publiek – met poëzie van anker & tekeningen van Rita Van Cleemput 
21u  Napraten bij een tasje thee of iets fris 
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Praktisch 
 

✓ Datum: 18/07/2024, 19u15 

✓ Locatie: Karen Coacht - Roter 27, 9620 Zottegem (voldoende parking) 

✓ Prijs: 25 euro, incl. thee. Bedankt om het vooraf over te schrijven op BE80 7350 4837 3177 

(Karen Coacht). 

✓ Inschrijven: info@karencoacht.be – 0486 03 40 78 

 

https://www.marleenanker.be/
http://www.karencoacht.be/
mailto:info@karencoacht.be

